







BU BÖLÜMDE NELER VAR ? 



I Mübarek Zamanlar 
I Mübarek Aylar 

• Regaib Kandili 
I Miraç 

I Berat Kandili 
I Hoş Geldin Ramazan 
ı Ne Nedir? 

• Ramazan Manileri 
I Kadir Gecesi 

I Ramazan Bayramı 
I Bir Bayram Sabahı 
I Kelime Avı 
I Fark Bulmaca 
I Boyama 
I Kurban Bayramı 
Mevlid Kandili 

Peygamber Efendimizin Dünyaya Gelmesi 
Peygamber’e Mektup 
Çengel Bulmaca 
Cuma Günü 






MÖ AREKZAHA LAR 


Yüce Allah: 

“insanlar içinden Sevgili Peygamberimiz'i, 

Şehirler içinden Mekke'yi. 

Aylar içinden Ramazan ayını, 

Günler içinden Cuma gününü, 

Geceler içinden de Kadir Gecesi’ni" daha seçkin kılmıştır. Bu 
Yüce Allah'ın tercihidir. 

^^Sevgili Peygamberimiz döneminde Hicri Takvim kullanılıyordu. Hicri takvime göre aylardan Ramazan ayının yanında Recep ve Şaban ayları da dinimizce daha değerli sayılan 
ı aylardandır. 

Kadir Gecesi’nden başka Mevlit Kandili, Ragaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili çok değerli gecelerdir. 

Cuma günleri ve Aşûre günü de güzel dinimizin önem verdiği zamanlardandır. 

Müslümanlar bu gün, gece ve aylarda diğer zamanlardan 
daha fazla ibadet yaparlar, dua ederler. Çünkü Yüce Rabbimiz 
bu zamanlarda yapılacak dualara diğer zamanlarda yapılanlardan daha fazla önem verir. 

Bizler de çocuk olarak bu zamanlan iyi tanımalıyız. Bu zamanlarda Yüce Rabbimiz'e, bize verdiği her şey için şükretmeliyiz. Annemize, babamıza, kardeşimize, öğretmenlerimize ve 
bütün Müslümanlara dua etmeliyiz. 












Recep ayının 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Miraç 
Kandili olarak kutlanır. Miraç kandili de diğer güzel geceler gibi çok 
önemli bir olayın yıldönümüdür. Bu gecede Sevgili Peygamberimiz 
Burak adlı bir binekle Kabe'den alınıp Mescid-i Aksa'ya, oradan 
da Yüce Allah’ın huzuruna yükseldi. 

Uzun süren boykot henüz sona ermişti ki Efendimizi müşriklere 
karşı koruyan amcası Ebu Talip öldü. Bu duruma Efendiler Efendisi çok üzüldü. O, artık Mekke'de sahipsiz katmıştı. Müşriklere karşı yeğenini koruyan şefkatli amca bundan böyle olmayacaktı. Bu 
üzüntüyle üç gün geçmişti ki bu defa Efendimiz'in sevgili eşi Hazreti Hatice annemiz vefat etti. 

Peygamber Efendimiz’i peş peşe gelen bu ölümler çok üzdü. 
Ölenlerden biri, kendisini malıyla canıyla her zaman Allah'a ve Resulüne adamış Hazreti Hatice idi. Diğeri ise Efendiler Efendisi’ni 
çocukluğundan itibaren, 
Mekke müşriklerinden koruyan 
Ebu Talip. Biri 
çok sevilen 
bir eş; diğeri 
çok sevilen 




bir amca. Efendimiz, kendisini dinleyen kimse kalmayınca Mekke'ye yakın bir yer olan Taife gitti. Belki orada kendisini dinleyip, iman edecek 
insanlar olabilirdi. Fakat Efendiler Efendisi umduğunun tam tersini buldu. 
Kendisine hakaretler edildi, tükürükler savruldu. Onu yalanlayıp alaya aldılar. Bunlar yetmiyormuş gibi Taif'in serserileri bir araya gelerek Sevgili 
Peygamberimiz'i taş yağmuruna tuttular. 

Efendimizle birlikte bulunan Hazreti Zeyd, Sevgili Peygamberimiz’in bir 
önüne bir arkasına geçerek taşların O'na isabet etmesini engellemeye çalışıyordu. Ancak ne var ki Kâinatın Sultanı'nın ayaklan kan içinde kaldı. 
Hatta mübarek ayaklan o kadar acıdı ki yürümekte çok zorlandı. Kime, ne 
yaptığını bilmeyen bu cahil sürüsü Efendimiz'i zorla ayağa kaldırıp yürümeye mecbur ediyordu. Sonra da insafsız elleriyle taş yağmuruna devam 
ediyorlardı. Biricik Peygamberimiz ve Zeyd nihayet Taifin dışına çıkınca 
serseri sürüsü onlann peşinden gelmeyi bıraktı. 

Sevgili Peygamberimiz amcasını ve eşini daha yeni kaybetmişti. 
Mekke'de kendisine sahip çıkılmadığı için buraya gelmişti. Allah Resulü, 
Allah'ın en çok sevdiği insandı. Bütün dünya için rahmet kaynağı olan 
biriydi. Yaşadıkları karşısında Sevgili Peygamberimiz gözyaşlarını tutamıyordu. Üzgün ve yorgun bir şekilde yürürken Cebrail yanında başka bir 
melekle Efendimizin yanına geldi: 

—Ey Muhammedi Allah'ın sana selâmı var, üzülme. Yanımdaki bu melek dağlar meleğidir. Sana yapılanların tamamını Allah gördü. Eğer ister¬ 
sen dağlar meleği şu büyük dağı alıp Taifin üzerine kapatacak. Böylece 
orada canlı kimse kalmayacak. 






Efendimiz, 

- Hayır, böyle bir şey istemem, dedi. 

Onlar şimdi ne yaptığını bilmeyen cahillerdir. 

Umulur ki ileride bu insanların içinden bir kişi iman 

insanlığın en merhametlisi otan Sevgili Peygamberimiz en zor anında bile kendisine düşmanlık edenlerin kötülüğünü istemiyordu. Zaten O, şefkat peygam 
beriydi. Böylece şefkatini bütün dünyaya bir 
gösteriyordu. 

Bu Taif olayının üzerinden çok az bir 
Efendimiz'in Miraç mucizesi gerçekleşti. Peygamber 
dimiz bir gece Cebrail ve Burak adlı bir binek 
Mekke’den alındı. Oradan Kudüs'e, Mescidi Aksa'ya götürüldü. Oradan da göğe yükselerek bütün peygamberlerle 
görüştü. Onlara imam olup namaz 
Allah’ımız’ın huzuruna çıktı. 

Her şeyin sahibi Yüce Mevla'mız bu 
kulu Peygamberimiz’i teselli ediyordu. Çür 
çok kısa bir süre önce amcasını, hemen ardından eşini 
betmişti. Bu acı kayıplara rağmen davasını anlatmaya Taife 
gitmiş ve orada kendisini çok üzmüşlerdi. Yüce ^ 
Allah miraç olayıyla Sevgili Peygamberimiz’e 
âdeta: “Ey Muhammed, üzülme! 

Dünyada yaşadığın sıkıntılann 
hiç biri Seni üzmesin. Bak, 

Ben, Senin yanındayım." diyor gibiydi. 




Şaban ayının on beşinci gecesi bizim için mubarelf gecelerden 
dlr. Bir mahkemede insanlar kendisine yöneltilen bir suçtan be 
eri gibi bu geçede tevbe edenler işledikleri bütün günahlardan kurtulurlar. Yüce Allah bu gecede her geceden daha fazla bağışlayıcı olur. Rızık 
isteyene rızık verir. İlim isteyene ilim, hastalıktan kurtulmak isteyene şifa 
verir. Günahlardan kurtulmak isteyeni offeder. 

Bizim yaşımızdaki çocukların yaptığı hatalan Yüce Allah hep affeder. Ama ileride iyi bir insan olmak için çocukken güzel davranışlar 
edinmeliyiz. 

İşte güzel davranışlardan bazılan: 

Her zaman Yüce Allah'ı düşünmeli, verdikleri için Rabbimize şükretmeliyiz. 

Anne babamıza ve öğretmenimize saygılı olmalıyız. 

Başkaları hakkında hep iyi şeyler düşünmeliyiz. 

Akrabalarımızı ziyaret etmeli, en azından telefonla arayarak hatınnı sormalıyız. 

Kendimizi çok beğenen kibirli bir çocuk olmamalıyız. 

Kötü alışkanlıklardan uzak durmalıyız. 





Minareleri süsleyen mahyalar, o gece yıldızlardan farksızdı. 
Her taraf ışıl ışıldı. “Hoş geldin on bir ayın sultam” yazısı gökyüzünü aydınlatıyordu. Ramazan, kutlu bir misafir gibi evimize, mahallemize, yüreğimize misafir olmuştu. İçimde sevinç yumağı vardı. 
Ramazanın gelişine sevinen sadece ben değildim elbette. Cemile 
Teyze'den, arkadaşlarıma; Ömer Usta'dan, Ayşegül Abla'ya kadar herkes ramazanın güzelliğini yaşıyordu. Annem ve babam 
iftar için davet listesini çoktan hazırlamışlardı. Ramazanın coşkusundan kardeşim de nasibini alıyordu. Takvim yaprağından ramazan manisi ezberleyen Burak, ikide bir: 

“Ramazan'ım merhaba! 

Bizlere verdin sefâ, 

Rabb'imize hamdolsun, 

Her nefeste bin defa.” diyordu. 

İftar vakti iyice yaklaşmıştı. Pencereden insanlara bakıyordum. 
Dükkân kepenkleri birer birer indiriliyordu. Gündüz vakti arobalann vızır vızır işleyişi, çocuktann oyun sesleri yerini sessizliğe bırakmıştı. Etrafta neredeyse kimsecikler yoktu. Hızlı adımlarla evlerine 
gitmeye çalışan birkaç kişi vardı sokakta. Pide almak için kuyruğa 
girenler sıcacık pideleri alıp evlerine gitmişlerdi. Babam da buharı 
göğe yükselen ramazan pideleriyle kapıdan içeri girmişti. Ezan 
ha okundu ha okunacaktı. Kulağımız ezan sesine ayarlıydı. 

Hepimiz sofraya oturmuş ezanı bekliyorduk. Önümüzde sofra 
dolusu nimetler vardı, ama akşam ezanı okunmadan hiçbirine dokunmayacaktık. Ailecek iftara dakikalar kala sofraya oturur, dua 
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Bp‘ Ramazan ayında yatsı na- 

' mazlarından sonra 
namazı kılınır. Yaşlı, genç, çocuk, 
* ‘ 'W kadın, erkek herkes teravih namazında bu- 

SİjV'İ luşur. Namaz aralarında Sevgili Peygamberimize 

TaL,.- salâvat getiririz. 

| Bu ayda diğer zamanlardan daha fazla Kur’an’ı Kerim 
okunur. Kur’an okumasını bilmeyen insanlar Kur’an'ı Kerim'i 
okumasını öğrenirler. 

Televizyonlarda güzel dinimizi ve Biricik Peygamberimizi anlatan 
programlar düzenlenir. 

Sonunda her güzel şey gibi Ramazan ayı da biter. Müslümanları 
tatlı bir hüzün sarar. Yüce Allah bu ayda oruç tutanlan bayramla 
mükafatlandırır. 


O günden sonra bir sonraki Ramazanın gelmesini iple çekeriz. 

0 






Sofrada fakir olsun. Tepsiler dizi dizi, 

Tabağı çukur otsun. Dâvete bekle bizi, 
Karnı doyduktan sonra, Adresi iyi yaz ki, 



Yün yatakta yatarız, 
Yapma çiçek satanz, 
Biraz bekle davulcu, 
Şimdi 



^ Kadir 


Ramazan ayının on yedinci günü sabahın seher vaktiydi. Günlerden 
pazartesiydi. Kâinatın Sultanı kırk yaşındaydı. Ortalık çok sessizdi. Âdeta 
her yer Efendimiz'e söylenecek sözleri beklemekteydi. Güzel bir insan şekline bürünmüş olarak vahiy meleği Cebrail mağaraya geldi. Her taraf nurla 
ve misk gibi kokularla doldu. Cebrail, Efendimiz'e selâm verdikten sonra 


Tebessümle ve gür bir sesle, 

- Oku, dedi. 

Efendimiz bu durum karşısında çok heyecanlandı, 
içerisinde, 

- Ben okuma bilmiyorum, diye karşılık verebildi. 
Cebrail tebessüm ederek tekrar O'na sıkıca sanlıp 

- Oku, dedi. 

- Ben okuma bitmem. Söyle ne okuyayım? 
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Bayramlar toplum olarak en coşkulu olduğumuz günlerdir. Otuz günlük oruç 
tutmanın ardından Ramazan Bayramı'nı kutlarız. 

Bayram heyecanı sabah kılınacak bayram namazıyla boşlar. Güneş doğduktan sonra insanlar bayram namazı için camilerde toplanır. Birlikte bayram 
namazı kılınır. Namazdan sonra tüm aile birlikte kahvaltı yapar. Bu bir aydan 
sonra ailecek yaptığımız ilk kahvaltıdır. 

Kahvaltıdan sonra çocuklar komşulan gezerek bayramlarını kutlar. Bayram 
kutlamasına gelen çocuklara şeker ve çikolata verilir. 

Bayramın güzelliklerinden biri de bayram hediyeleridir. Anne-babamız gelir 
durumlarına göre bayram hediyesi alırlar. Bayram günü en güzel kıyafetlerimizi giyer, neşe içinde sokağa çıkanz. 

Öğleden sonra ziyaretler başlar. Komşulanmızı, yakın çevremizde bulunan 
akrabalarımızı ziyaret eder, bayramlarını kutlanz. Uzun zamandır özlediğimiz 
kuzenlerimizi ve diğer akrabalarımızı bayram dolayısıyla görürüz. 

Bayramda mezarlıklar da ziyaret edilir. Vefat eden ya-, 
kınlarımız için fatiha okuruz. Onlann Cennet'te olmalan > 
için Yüce Rabbimize dua ederiz. 

Uzakta olan yakınlanmızı telefonla arayarak 
bayramlarını kutlarız. Bayramı kutlamanın b 
yolu da tebrik kartı göndermektir. 

Az kalsın unutuyordum. Anne ve bc 
bayramlarda daha cömert olur. Bayrama J 
özel harçlık alınz. Bayram harçlığı neşemize K 



BİR BAYRAM SABAHI 
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Ramazanın vazgeçilmez yiyeceklerinden biri de 
Ramazan pidesidir. Oruç tutan insanlar iftar yemeğinde misafirlerine sıcak pide ikram etmek için 
fırınların önünde kuyruklar oluştururlar. 














Kurban BaV 


Kurban Bayramı tıpkı Ramazan Bayramı gibi coşkulu ve mutlu olduğumuz günlerden biridir. Bu bayrama Kurban Bayramı denmesinin 
sebebi ise maddi durumu iyi otan Müslümanlann kurban kesmeleridir. 
Kesilen kurbanın etlerinin bir kısmı ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılır. 

İstâmiyetin şartlarından biri de hacca gitmektir. Maddi durumu iyi 
olan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutsal topraklarda geçirirler. 

Sevgili Peygamberimiz bayramlarda şöyle davranırdı: 

* Bayram gecelerinde namaz kılar, dua eder ve Yüce Allah’tan af 

* Bayram sabahlan erken kalkar, yıkanır bayram namazına giderdi. 

* Yeni ve temiz elbise giyilmesini tavsiye ederdi. (O her zaman temiz 
giyinirdi.) 

* Güzel kokular sürerdi. 

* Her zamankinden daha güleryüzlü ve sevinçli görünürdü. 

* Çocuklarla bayramlaşıp şokataşırdı. 

* Fakirler sadaka verirdi. 






Ama öyle bir insan var kİ, O'nun doğum gününü evrende¬ 
ki her şey kutlar. Melekler, insanlar, hayvanlar, bitkiler, dağlar, 
denizler... O, Yüce Allah'ın en çok sevdiği insandır, k 
duğunu hemen anladınız umarım. O, Biricik Peygamberimiz 
Hazreti Muhammed'dir. (sallohu aleyhi ve selem) Peygamber 
Efendimiz'in dünyaya gelmesi dünyadaki her varlığı 

sevindirmiştir. 

Yüce Allah, bizden isteklerini O’nun aracılığıyla bildirmiştir. O, 
Allah’ın Elçisidir. 

Sevgili Peygamberimiz'in doğum gününü her yıl Mevlid Kandili olarak kutlanz. Peygamber Efendimiz, beş yüz yetmiş bir yılının Nisan ayının 20. günü dünyaya gelmiştir. Bu günü içinde 
bulunduran hafta her yıl Kutlu Doğum Haftası olarak kutlanır. 

Bu gecede Sevgili Peygamberimiz'e selât-u selam göndeririz. 
“Allahümme salli ala seyyidina Muhammed" diyerek Peygamber Efendimiz'i selâmlamış oluruz. 

Sevgili Peygamberimiz’in izinden giden çocuklar olmak ne 
güzel. O’nun gibi konuşmak, O’nun gibi çalışmak, O’nun gibi 
davranmak, O’nun gibi dua ve ibadet etmek mutluluklann en güzeli bizim için. 

Bizim çok iyi bir çocuk olmamız O’nu çok mutlu eder. Yaptığımız hatalardan dolayı pişman olmamıza çok sevinir. Hep iyilik 
düşünen bir çocuk olmamız O'nu o kadar memnun eder ki. 

Biricik Peygamberimiz'i kim üzmek ister ki... Elbette ki hiçbirimiz. Allah, O'nu sevenleri Cenneti'ne koyacaktır. 

Seni çok seviyoruz ey güzel Peygamberimiz. 

Salat ve selâm Senin üzerine olsun Ya Muhammed! 

Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammed. 





Peygamberimizin doğumundan önce Âmine annemiz bir rüya gördü. 
Yine üzgün ve kederli olduğu günlerden birinin gecesiydi. Tek tesellisi doğacak otan çocuğuydu. Rüyada karşısına çıkan biri ona, “Ey Âmine! Bil ki 
sen âlemlerin en hayırlı insanına hamilesin. Onu doğurunca adını Muhommed koy." dedi. 

Rüyayla birlikte Âmine annemiz kendisiyle teselli olacağı bebeği beklemeye başladı. Doğacak kutlu bebeği düşündükçe bir ay önce kaybettiği 
eşi Abdullah’ın acısını, üzüntüsünü biraz olsun unutabiliyordu. 

Beklenen gün, kâinatın beklediği gün nihayet gelmişti. Efendiler Efendisi 
dünyaya şeref verecekti artık. Kutlu an iyice yaklaşmıştı. Âmine annemizin 
doğum sancısı başlamıştı. 

O sırada Âmine annemiz büyük bir ses duydu. Bu sesten dolayı çok 
korktu. Sonra beyaz bir kuş gelip onun sırtını ovdu. O andan itibaren korkusu tamamen geçmişti. Sonra kendisine beyaz bir kâse içinde sunulan 
şerbeti içti. Şerbeti içer içmez bedeni nurla doldu ve sancısı da kayboldu. 
Evin içi de parlak bir ışıkla doldu. Bu ışık sebebiyle evin duvarları görünmez 
oldu. O anda Kisra Sarayı, Bağdat ve Şam’da bulunan konaklar bile göründü. Efendimiz artık dünyaya gelmişti. 

Nur bebeğin sırtında, kalbinin hizasında peygamberlik mührü vardı. Bu 
ahir zamanda geleceği söylenen Son Peygambere ait bir işaretti. O gün, 
günlerden pazartesi ve Nisan ayının yirminci günü idi. Vakit sabahın erken 
saatleriydi. Yıl 571 'di. İnsanlığın Efendisi o sabah dünyaya şeref vermişti. 

Âmine annemiz nur bebeği görmek istedi. Biraz kendini kaldırıp baktığında O’nun secdede olduğunu ve şahadet parmağının havada olduğunu 
gördü. 
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Doğum anında orada bulunan Efendimiz'in ebelerinden Fatıma Hatun 


bütün bu olanları hayretle izliyordu. 

Efendimiz'i kundağa sarmak için uzandığında bir melek ona, 

— Ey Fatıma! O'nu biz kundağa sardık ve temizledik, dedi. 

Sonra başka bir ses, 

— Muhammed doğdu! O'nu alın ve doğudan batıya her yeri gezdirin. 
Kâinat O’nu görsün, dedi. 

Bunun üzerine başka bir melek kundağa sarılı olan Peygamber Efendimiz'i 
alıp gözden kayboldu. Aradan çok zaman geçmeden geri döndü. 

O gece evin içi ve bütün dünya nurla dolmuştu. Gökteki yıldızlar yere o 
kadar yaklaşmıştı ki Fâtıma Hatun onlann yere düşeceğini zannetmişti. Etrafta güzel kokular vardı. Bütün bunları Efendimizin annesinden başka O’na 
ebelik yapan iki kadın daha görmüştü. 

Doğumdan sonra dedeye müjdeli haber verildi. O sırada Kabe'de bulunan Abdulmuttalib koşarak eve geldi. Torununu kucağına aldı. Onu öptü, 
sevdi. Kundağa sarılı kutlu bebek ile Kabe’nin içine girerek Allah’a şük- 



* 



PEYGAMBERE 

MEKTUP 

Yusuf Dursun 


Sevgili Peygamber'im; 


Minik bir goncayım ben, 
Yeni tanıdım seni. 

Ne çok görmek isterdim 
Tatlı gülümsemeni. 
Terinde gül kokusu, 
Yüzünde bir nur varmış. 
Yüreğinde sevgiler 
Gökte yıldız kadarmış. 
Sözlerinden öğrendim, 
Mutluluğun yolunu. 

Her emrini tutanm, 
Bırakmam hiç elini. 

Beni sorarsan eğer 
Hamdolsun iyiyim de, 
Senden aynyım diye 
Bir hüzün var içimde. 
Şefkatli kollannda 
Benim de olsun yerim. 
Seni çok seviyorum 
Sevgili Peygamber'im, 

Ellerinden öperim. 

34 




□ □ 

□ □ w 

□ * □ ▼ □ 

□ □ □ □ □ 

□ DP □□□□□□□□ 

□ □ □ 

P □□□□□□ □ 

□ □ 

► □□□□□ l 9 □□□□□ 


1. Sevgili Peygamberimizin dedesi 

2. Peygamber Efendimizin babasının ismi ta 

3. Efendimizin sütannesi ~ 

4. Sevgili Peygamberimizin eşi, ilk Müslüman kadın. (Hazreti....) 

5. Peygamberimiz orada doğdu 

6. Efendimizin Mekke'den hicret ettiği yer 

7. Dedesi vefat edince Peygamber Efendimize bakan amcası 

8. Sevgili Peygamberimizin büyük kızı 

9. Efendimizin annesi 








CUMA GÜNÜ 

Haftanın yedi gününden en kutsalı cumadır. Müslümanlar cuma günü öğlen 
vakti merkezlerde toplanır. Bu şekilde bir hafta boyunca kendi işleriyle uğraşan 
insanlar birbirleriyle görüşme imkanı bulmuş olurlar. Müslümanlara güzel dinimizle ilgili tavsiyelerde bulunulur. Birlikte Cuma namazı kılınır. 


AŞÜRE GÜNÜ 



insontonn putlara taptıkları yıllardı. Ülkenin başında da Nemrut adında zalim 
bir kral vardı. O zamanlarda insanlar put denen heykelciklere tapıyorlardı. 


Yüce Allah bu topluluğa Hazreti İbrahim'i peygamber olarak görevlendirdi. 
Hazreti İbrahim’in babası da put ustasıydı. Hazreti İbrahim bir gün 
“ er Nemrut’un kulağına kadar ulaştı. Nemrut. Hazreti İbrahim' 
küçük düşürmek için yanına çağırdı. Rabbinin kim olduğunu sc 
du. Hazreti İbrahim rabbinin güneşi doğudan doğuraran ve 
batıdan batıran Allah olduğunu söyledi. Ayrıca Nemrut'a 
eğer ilâh sen olsaydın buna gücünün yeteceğini söyledi. Buna güce yetemeyecek olan Nemrut, halkının gözü önünde küçük düştü. 

Mağlubiyeti hazmedemeyen Nemrut, 

Hazreti İbrahim'in ateşe atılmasını er 
ti. Büyük bir ateş hazırlandı ve eli kc 
bağlı bir şekilde ateşe atıldı. Bunun 
üzerine Yüce Allah ateşe "Ey ateş! 

İbrahim için serinlik v< 
emrini verdi. Allah'ın e 
onu yakmadı. Allah, 
bahçesine ve suya, 
da balığa çevirdi. 



BU BÖLÜMDE NELER VAR ? 




KURALLAR 



Her yerde kurallar var. Evde, okulda, sokakta, trafikte. Hatta oyunlarda bile 
uymamız gereken kurallar vardır. Satranç oynarken taşları farklı hareket ettiren 
arkadaşımıza ne kadar kızanz değil mi? Ya saklambaç oynarken yeterince saymayan arkadaşımıza da kızmaz mıyız? 

Kurallar işlerin düzenli olması için konulmuştur. Evimizde hiç bir kural atmasaydı daha mı iyi olurdu sanıyorsunuz? Belki de içinizden istediğim saatte 
yatsam, istediğim kadar televizyon izlesem, istediğim kadar bilgisayarda oyun 
oynasam diye düşünebilirsiniz. Eğer evimizde hiçbir kural olmasaydı evimizde 
huzursuzluk olurdu. Anne, baba ve çocuklar sürekli tartışırlardı. Böyle bir ortamda da çocuklann mutlu olması imkansız hale gelirdi. Ya okul? Okulda kurallar 
olmasaydı. Derse herkes istediği zamanda gelseydi. isteyen izin almadan konuşsaydı, 
isteyen ödevini yapsa istemeyen yapmasaydı daha mı iyi - _ 

olurdu? Tabiî ki hayır. Böyle bir 
sınıfta hiçbir şey öğrenemezdik, Öyleyse okul kurallan mutlu ve başarılı olmamız 
için konulmuştur. 

Yüce Allah da insanların mutlu olması için peygamberler aracılığıyla kitaplar göndermiştir, 
gönderilen kitap Kur'an'ı Kerim'dir. Kur’an’ı Kerim’de birçok 
güzel şeyin yanında insanların dünyado mutlu yaşayabilmesi için uyması gereken kurallar da vardır. Çünkü bizi yaratan Rabbimiz, nasıl mutlu 
olacağımızı herkesten daha 






Özlem ne güzel değil mi? 

Özledikçe güzelleşiyor gözümüzde, özlediklerimiz. 

Karelerin biri gidiyor, biri geliyor. 

Kareler çoğalıyor. Sağımız solumuz, önümüz ardımız kore... 

Karelerde arkadaşlarımız, okulumuz, öğretmenlerimiz, sokağımız, okulun 
hemen karşısındaki kırtasiyecimiz, okul bekçimiz ve daha neler neler... 
Özledikçe özledik ve özledikçe de sevdik onları... 

Ve sarı mevsimle yeşerecek hepsi yeniden. 

Aslında okulların açılışı bir başlangıçtır. 

Yeni yıldır, biz okullular için. 








Öyle değil mi? 

O zaman hep beraber söz veriyoruz: 

Yeni eğitim yılında 
annemizi, babamızı. 

öğretmenimizi ve arkadaşlarımızı üzmeyeceğiz, iyi 
iyi evlât, iyi arkadaş olacağız. 

Söz verdiğinizi duyar gibi 
oluyorum. 
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CUMHURİYET BAYRAM» 



Bundan yıllarca önceydi. Düşmanlar ülkemizi paylaşmak için her taraftan saldırmışlardı. Atalarımız bu durumu asla kabul etmedi. Hemen hazırlığa başladılar. 

Birçok il kendi imkanlanyta düşmanlan şehirlerinden kovdular. Diğer 
yerler de büyük asker Mustafa Kemal önderliğinde kurulan orduyla düşmanı yurttan kovdular. Artık yurtta düşman kalmamıştı. Sıra yeni devlet kurmaya gelmişti. 

Devletin yönetim şekli nasıl olacaktı? En 
önemli konu buydu. Bu konuda değişik 
görüşler vardı. Bu görüşlerden 
biri de cumhuriyetti. Cumhuriyet 
halkın kendi seçtiği kişilerle kenyönetmesiydi. Aynca bu yöne- 
insanlar başka insanlann 
ve inanançlarıno da saygı 

duyacaklardı. 

Milletin seçtiği milletvekilllerinden oluşan Türki¬ 
ye Büyük Millet Meclisi oy birliğiyle devletin şeklinin 
cumhuriyet olmasına karar verdi. Tarih yirmi dokuz Ekim 
bin dokuz yüz yirmi üçtü, ilk cumhurbaşkanımız da Mus- 
Her yıl bu özel günü bayram ola- 
Evlerimize güzel bayrağımızı asarız. Okullartörenler yapanz. Bağımsız ve hür olmamızın sembolü 
olan İstiklal Marşı'mızı okuruz. 

Ekim ayı Cumhuriyet Bayramıy'la daha güzel 
değil mi? 





insanlara yardım etmek ne güzel şeydir değil mi? Tabiî, bunu yoparken yardım edilen insanın gururunu kırmamak gerektiğini de hatırlatırım. Bununla ilgili aklıma bakın ne geldi? 

Yıllarca önce Üsküdar’ın yokuşlanndan birini tırmanırken yolun kenannda iki metre boyunda mermer bir taş ile karşılaşmıştım. Üst kısmında çukur olan garip bir taşi Hemen sorup öğrendim ne olduğunu. 
Meğer hâli vakti yerinde olanlar ya da buraya yolu düşenler, mermer 
taşın üstündeki çukura bir miktar para bırakırlarmış. Derdini kimseye 
söyleyemeyen fakir kişiler de ihtiyaçları olduğunda, oradaki paradan 
kimsenin gözetiminde olmamasına rağmen ancak ihtiyaçtan kadar 
alırlarmış. Kendileri gibi ihtiyaç sahiplerini düşünerek paranın hepsini 
götürmezlermiş. Ne kadar güzel değil mi? Bu taşlara güzel bir de isim 
bulmuşlar: “Sadaka taşı". 

Bu taşlardan İstanbul'un değişik semtlerinde çokça bulunduğunu 
sonradan öğrendim. Haaa. bu arada sadece zenginler değil, uzun bir 
yolculuğa çıkacak kimseler de “Az sadaka çok belayı savar." sözün¬ 
den hareketle yolda başlarına kötü bir şey gelmesin diye bu sadaka 
taşlanna para bırakırlarmış. Şimdilerde beton yığınları arasında kaybolan eski mahallelerde, o eski sadaka taşlarını görmek pek mümkün 
değil, fakat milletimizin iyilikseverliğini her zaman görebiliyoruz. 

Eh, bana müsaade arkadaşlar, bekleyenlerim var. Hoşça kalın... 
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Şakir, yıllarca aynı manzarayı seyretmişti. Her defasında, yüreği 
ağzına geliyor; kedi kurtulunca derin bir nefes alıyordu. Benzin istasyonunda çalışan Erdal'ın ısrannı da anlayamıyordu. Bembeyaz tüyleri ve mavi gözleriyle, ne kadar da şirin şeydi. Ne istiyordu ondan? 
Bu kış ayında, yavrulannı nasıl besleyecekti bu kedicik? Bir şeyler 
bulmak İçin başka ne yapabilirdi? Şakir. karnını doyurması için, kapının önüne bir şeyler bırakıyordu. Demek ki. yetmiyordu. Bunlan 
düşüne düşüne çıktı yine, tozlu topraktı okul yoluna. 

Benzer manzaralar sürekli tekrarlanıyordu: kedi kaçıyor, Erdal 
kovalıyor; Şakir de. içinden dua ederek, onlan endişeyle izliyordu. 
Ama film şeridi kopuverdi. Derken, bir sabah... 

Acı acı kedi miyavlamalarına karışan keyif dolu bir kahkaha... 
Yoksa... Şakir, yatağından fırlayıp, pencereye koştu. 

Olamaz. Erdal, kediyi yakalamıştı. Erdal’ın ayaklanna kapandı. 
Vicdan, ne gezer! Kedicik Erdal'ın tekmesiyle, toza toprağa bulandı. Erdal, keyifle hayvancığın ayaklannı bağladı. Sonra da o vahşet anı... Hayvanın kuyruğuna benzin döküp, çakmakla tutuşturmak 
izere... Ve... 

’ Aman Allah’ım! Kedinin feryadı, mahalleyi çınlatıyor. Hayvan, 
ık acısıyla yerde kıvrandı durdu. Başında da, acıyla miyavlaıit yavru... Çevredekiler yetişip kedinin yanan kuyruğuna su 
Jökmeseydiler kedi tamamen yanacaktı. 

İnsanlık mıydı bı 




larma teslim bir pazar günü... Okullar kapanın- . 
:a, Şakır için de. uykunun sınırı kalmamıştı. Öğle 
Yan açık gözlerle, pencerenin dibindeki sediı 
oturdu. Benzin istasyonunda bir hareketlilik... Büyük bir tanker, ■ 
yeraltındaki depoya benzin boşaltıyor, az ilerideki tanker şoförü, keyifle 1 
sigara içiyordu. Erdal da tankerle depo arasında dolanıyordu. 

Şoförün ağzındaki sigara, bir anlık dalgınlıkla, yere düşmüştü. Yaprak dahi I 
kıpırdamazken kuvvetli bir rüzgâr esmeye başladı. Şoförün ağzından düşen 1 
sigara, rügârın etkisiyle yerdeki artık benzini tutuşturmuş; nasıl olduysa ora- ! 
da dolaşan Erdal'ın da pantolonu alev almıştı. Erdal, aynı kuyruğunu yaktığı i 
kedi gibi yerde kıvranmaya başladı. Benzinci yetişip söndürmese sonu felaket 1 
olacaktı. 

Şakir, dramatik bir film izliyor gibiydi. Ne tuhaf! Herkesin tüylerini ürperten 
bu hadiseyle daha bu dünyadayken İlâhî adalet tecelli etmişti. 





















































































































bir küçük kuş 
kara batmış 
ki rüzgâr atmış 

ıış yardıma muhtaç 
Hem de pek hâtsiz ve aç 
Öldürecekken soğuk 
Haykırmış boğuk boğuk 




2. ELLERİ YIKAMA 
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Yukarıdaki resmi renkleri kendiniz seçerek boyayınız. 




Komşumuzun Taner isminde bir çocuğu vardı. Geçenlerde Taner 
ve annesiyle markette karşılaştık. Benim yanımda da annem vardı. 
Selâmlaştık. Biraz sonra Taner’i huysuzluk yaparken gördüm. Annesinden çok pahalı bir oyuncak istiyordu. Annesi yeteri kadar parası 
olmadığını anlatmaya çalışıyordu ama Taner'in onu anlamaya niyeti 
yoktu. Bu durum karşısında annemle ben de çok üzülmüştük. Alışveriş 
konusundaki annem ve babamın kurallannın ne kodar önemli olduğun 
anladım. Biz alışverişe çıkmadan önce bir liste yaparız. Alacağımız her 
şeyi bu listeye yazarız. Markette de sadece bu listedekileri alırız. 

Alışveriş merkezlerinde gördüğümüz bazı şeyler hoşumuza gider. 
Fakat bunların çoğuna ihtiyacımız yoktur. Hatta onlardan bazıları bizim için zararlıdır. Anne babamız bu konuda bizden daha bilgilidir. Onlar hiçbir zaman bize zararı olan şeyleri yememizi veya kullanmamızı 
istemezler. Bu konuda anne ve babamızı üzmemeliyiz. İsteklerimizi de 
ailemizin ekonomik durumuna göre ayarlamalıyız. Yüce Allah anne ve 
babamızı üzmemizi hiç istemez. Dünyada milyonlarca çocuğun giyecek ve içecek birşeyler bulamadıklarını, hiç oyuncaklarının olmadığını 
'‘•"■şünmeli ve Yüce Rabbimi- 
n bize verdikleri için şükret- 



meliyiz.Allah’ım! Annem ve 
babamın yanımda olduğu 


ğu için, sağlıklı olduğum 
için, yiyecek birşeylerim 
olduğu için, oyuncaklanm 
olduğu için Sana sonsuz 
şükürler olsun. 




bir sıcak evimiz oldu- 







Ormanlarda ağaçlardan düşen hiç bir yaprağın çürümediğini düşünelim. 
Yıllarca biriken yapraklar metrelerce kalınlığa ulaşırdı. Toprak artık ışık alamaz 
hale gelirdi. 

Bitkiler yeşeremezdi ve zamanla ekolojik denge bozulurdu. Bir de cesetlerin 
çürütülmediğini düşünün, hayatımız ne kadar zorlaşırdı. Hiçbir yerde birikmiş 
canlı artıklan olmadığına göre, demek ki bunlann toprağa kanşmasını sağlayanlar var. Oldukça önemli olan bu görev kime yüklenmiş dersiniz? 

Tabiatı temizleyen görevliler olarak düşünebileceğimiz bu canlılor, mikroorganizmalar dediğimiz gözle görünmeyen canlılardır. Mikroorganizmalar hayatlarını 
dünyanın her yerinde sürdürür. Toprakta, kaplıcalarda, buzullarda, her türlü suda 
yaşayan örnekleri vardır. Bazılan oksijensiz, bozıları oksijenli ortamda yaşar. 

Bazılan ise her iki ortamda da yaşayabilir. Bir gölün dip 
A çamurunda oksijensiz yaşayanlar, orta katmanında her 
ki özelliğe sahip olanlar, yukarıda ise oksijenli ortamda 
yaşayan mikroorganizmalar bulunabilir. 

Tabiatı temizleyen bu mikroorganizmalara "çû- 
| rükçüt canlılar” da denir. Bu canlılar enzim denilen 
I silahlarıyla ölmüş bitkileri, hayvanlan ve diğer can- 
n parçalar. Parçalama işlemi sırasında, büyük 
yapılar daha küçük yapılara, onlar da kendilerini 
oluşturan minerallere aynşır. Bunun sonucunda toprak, mineral yönüyle 
t zenginleştirilmiş ve verimli hâle 
1 getirilmiş olur. Toprağın tabiî yolla 
gübrelenmesi de sağlanır. 




Minerallerin toprakta belli bir miktarda bulunması, bitkilerin hayatları açısından da önemlidir. Eğer çürükçül canlılar, canlı artıklarının çürüyerek toprağa 
karışmasını sağlamasaydı. toprak mineral yönünden fakirleşirdi. 0 zaman üzerinde bitkiler yaşayamazdı. Bitkiler olmayınca, besin ve oksijen yönüyle onlara 
bağlı olan hayvanlar da olamazdı. Demek ki mikroorganizmalar tabiatı temizleyerek, insanlann ve diğer canlıların daha iyi şortlarda yaşamaları için vozifelendirilmiştir. Üstelik organik yapılan aynştırarak madde devrini gerçekleştirirken, 
kendi hayatları için besin de sağlar. 

Bazı mikroorganizmalar ise üzerinde yaşadığı canlı ile ortaklık kurar. Bu ortaklıktan her iki taraf da kârlı çıkar. Meselâ insanın bağırsağında yaşayan bazı 
mikroorganizmalar, selülozu parçalamakla görevlidir. Çünkü selüloz, insanlar ve 
hayvanlar tarafından porçolanamayan bir maddedir. Mikroorganizmalar selülozdan yaşamlan için gerekli olan maddeleri üretir. Üzerinde yaşadığı canlı için 
de B ve K vitaminlerini sentezler. Bu vitaminlerin, kanın üretimi ve pıhtılaşması 
gibi hayati fonksiyonlan vardır. 


Tabiatta çok önemli rollere sahip olan mikroorganizmalann, bazı türleri ise 
insanlarda ve diğer canlılarda hastalık yapar. 

Hayatın devamı, birçok canlı grubunun ortaklaşa faaliyeti ile sağlanmaktadır. Bu anlatılanlar ise gözle görülemeyen küçük hizmetçil 
büyük hizmetlerinden sar 
ce birkaçıdır. Çevremize 
karşı mümkün olduğunca duyarlı olmamız, kurulmuş düzeni koruma adına 
gereklidir. 
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1. Yeri, göğü ve tüm evreni yaratan Rabbimiz 

2. Peygamber Efendimiz “.imandandır.” buyurmuştur. O’nun 

bu güzel sözünde noktalı yere gelecek olan kelime 

3. Yazı yozdığımız, eşyalanmızı topladığımız, işlerimizi yaptığımız değerli 


4. Yüce Allah’ın bizlere sunduğu çok değerli bir besin 

5. Hemen her renkte açan türleri olan bir çiçek türü 

6. Üzerinde yaşadığımız değişik toprak parçası.( Eş anlamlısı yurt) 

7. Vatanı, tarihi, dili bir olan insan topluluğu. 

8. İslam'ın beş şartından biri (Günde beş kez kılınır.) 

9. Sevgili Peygamberimiz'in yakın arkadaşlarından biri 

10. Dinimizce mübarek sayılan gecelere verilen isim 
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CUMHURİYET 

OKUL 

ARKADAŞ 

KUR’AN’I KERİM 

KİTAP 
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ÖĞRETMEN 

MERHAMET 

ABDEST 
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Yonda verilen kelimeler metin içerisine gizlenmiştir. Soldan-sağa ve yukarıdan-aşağı kontrol ederek bu 
kelimeleri bulabilir misiniz? 




Selim, babasının tayini dolayısıyla ikinci sınıfa başka bir şehirde başlayacak. 
Ancak yeni okul evine biraz uzak. Hem de yollar kanşık. 



Selim'e okuluna giden yolu gösterebilir misiniz? 























































Yüce Alloh herkese adaletli davranır. Kimseye 
en küçük hoksızlık yapmaz, insanlar arasında yapılacak 
haksızlıklara asla razı olmaz. Başkasının hakkını yiyenleri 
ahirette yüzleştirir. Başkasının hakkını yiyenler bunu ödemedikçe Cennet'e gidemezler. 



Yüce Allah var olan her şeyden büyüktür. 
O'nun büyüklüğünü hiçbir şeyle kıyaslamak mümkün değildir. Her şey O'nun büyüklüğünü kabul etmiştir. O'nun 
büyüklüğünün yanında her şey küçük kalır. O. bir şeye 
“OU" dedi mi hemen olur. 



Biz insanlar resim yapanz. Ancak yaptığımız 
resimler daha önce gördüğümüz canlılan ya da doğanın 
resimleridir. Yani elimizde örneği vardır. Onun da ancak 
bir kısımını yapabiliriz. Ama Yüce Allah var olan herşeyi 
bir örneğe bakmadan yaratmıştır, insanlan, bitkileri, hayvanlan, Güneş'i, Ay’ı, Dünya’yı her şeyi ama herşeyi bir 
örneğe bakmadan yaratmıştır. 




Ögrenty' 


SUBHANEKE DUASI 


Ey bizim Kerim Rabbimiz! Bize bu dünya- *' jl'’' - *-’ ’■ 

da da iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik 

ve güzellikler ver ve bizi cehennem azabın- 2llir \fc". > I ' M »1%; 
dan koru. ° y J J 


Bisrnillâhirrahrnânirrahîm 

1. Biz gerçekten sana verdik kevser, 

2. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kesiver. 

3. Doğrusu, seni kötüleyendir ebterl 


Bismillâhirrahmânirrahîm 


KEVSER SURESİ 

o-*^ 1 

o K }& Sı 

O yJ'j J* 3 * 

o y üki oı 


1. De ki: O, Allah'tır, gerçek ilâhtır, Bir'dir. 

2. Allah Samed'dir. 

3. Ne doğurdu, ne de doğuruldu. 

4. Ne de herhangi bir şey O na denk oldu. 
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>ir yol izliyor? 

A. Çocuğuno tavsiyede bulunuyor. 

B. Çocuğuna sürekli kitap alıyor. 

C. Kitabın üzerine çikolata yazdırıyor. 


A. Namazı yavaş kıldığını 

B. Namaz kılmayı çak sevdiğini 

C. Çocukları çok sevdiğini 


8 Aşağıdakilerden I 
Peygamberimizin ton 


C. Tedbirsizce koşmak 


. 'İlâhi Adolet' adlı parçada 


C. Pantolonu alev almış ve bocoğı yanmış. 


























Bu oyun en oz iki kişiyle oynanır. Oyunculardan bir 
'tanesi tepsi içerisine konan katem, silgi, misket, top. 
anahtar, gibi eşyalardan birini saklar. Tabi ki eşya saklanırken oyuncular gözlerini kapatır. Eşya saklandıktan 
sonra ebenin söylemesiyle herkes gözünü açar ve ebenin sakladığı eşyanın adını bil- M/gt ,-ı 
meye çalışır. Tek hakta bilemez- V *' îr 

se oyunu kaybeder. Bu şekilde 4*^ 
sırayla herkese soru sorulur. J 2 * ™ 












BU BOLÜMDE NELER VAR ? 
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Sevgili Güneş 

Yunus Peygamber 

Sevgi Tutar Ellerim 

Nasrettin Hoca 

Oyun Zamanı 

En Büyük Organımız 

Allah’ın Güzel İsimleri 

Başına O Kadar Şey Düşerse 

Zaman İsrafı 

Bir israf Bir israf 

Fark Bulmaca 

Çengel Bulmaca 

Kelime Avı 

Labirent Bulmaca 

Çocukken de Büyüktü 

Görgü ve Nezaket Kuralları 

Boyama 

Dua ve Sûre Öğreniyorum 

Değerlendirme 

Geçen Sayının Çözümleri 
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©tef 

Sevgili güneş, sevimli güneş! 


Tatlı gülücüklerle 

Karşı tepelerin ucundan doğar. 

Nazlı nazlı süzülerek yükselirsin 

Şu upuzak dağların ardında kayboluverirsin 
Söyler misin, 

Bu, kaç milyarıncı doğup batışın 
Sen hiç yorulmaz mısın? 


Sevgili güneş, sevimli güneş! 

Bizler kış olunca 

Isınmak için nice servetler harcanz 
Aldığımız odunlar, kömürler tükeniverir. 

Ve her kış geldiğinde 

Yakıt almak için yeniden yollara düşeriz. 

Söyler misin, 

Milyonlarca yıldır o bitmez ateşinin yakıtını 
Kim armağan eder sana? 



Sevgili güneş, sevimli güneş! 
İyi demez, kötü demez, 

Hırlı demez, hırsız demez 
Her canlıyı ısıtırsın, 

Her varlığı ışıtırsın. 

Bitkilere can olursun 
Söyle bana, söyle bana! 

Bu geniş hoşgörü nefesini 
Kim üfledi yüreğine? 



Emre HASOCAK 







OtnekH a>a 

YUNUS PEYGAMBER 


Bugünkü Irok topraklarında Ninova adında bir şehir vardı. Şehir halkı çok 
zengindi ama bu zenginlik onlan şımartmıştı. insanlar Allah’ı unutmuş, putlara tapar olmuşlardı. Ahlaki açıdan da çok kötü bir toplumdu. 

--- " nus'u bu topluluğa peygamber olarak görevlenotuz üç yıl bu insanları Allah'a inanmaya ve ködavet etti. Ne var ki bu şehrin insanlan Hazreti 
inu yalancılıkla suçladılar. Sadece iki kişi kendisijh'ın bu şehre bir felaket göndereceği kesindi. 



Hazreti Yunus yıllarca kendini yalancılıkla suçlayan bu şehirden 
bunalmıştı. Artık bu şehri terk etmek istiyordu. Şehirden ayrılırken bu 
şehre büyük bir felaketin geleceğini halka haber verdi. 


Hazreti Yunus bir gemiyle şehirden aynldı. Gemi kıyıdan biraz 
O uzaklaştıktan sonra durdu. Artık hiç hareket etmiyordu. 


Gemidekiler, 

— Gemide bir günahkâr var, o inmeden gemi asla hareket et- 


Bu, gemideki herkesin ortak görüşüydü. Ama günahkâr olan 
kişiyi nasıl belirleyeceklerdi. Üç kez kura çekildi. Her defasında 
Hazreti Yunus'un adı çıktı. 


Vakit gece yansı idi. Her yer kapkaranlıktı. Deniz 
fırtınalarla çalkalanıyordu. Denize atlayan Hazreti Yunus 
Aleyhisselâm bir müddet dalgalarla boğuştu. Sonra bir balık 
tarafından yutuldu. Artık dünya için sonunun geldiğini düşünüyordu. Balığın kamında bir süre geçtikten sonra hâlâ 
hayatta olduğunu anlayınca Yüce Allah'a yöneldi. 


— Ey Rabbim, Sen’den başka ilâh yoktur. Sen her türlü noksanlıktan 
uzaksın. Ben kendime zulmedenlerden oldum. 

Allah bütün yarattıklarının dualarını işitir. Yunus Aleyhisselâmın da bu 
samimi tevbesini kabul etti. Balığa sahile yaklaşmasını ve O'nu dışan çıkarmasını emretti. Sahile çıktığında Yunus Aleyhisselâm hasta ve bitkindi. 
Allah burada hem gölge yapacak, hem de meyvesi yenebilecek bir ağaç 


Bütün bunlar olurken Ninovalı insanlar için felaket günü yaklaşmıştı. 
Şehrin üzerini simsiyah bulutlar ve dumanlar sarmıştı. Halk, rüzgâr gürültüsünü andıran korkunç sesler duyuyorlardı. Herkes şehri terk etmiş açık 
bir alanda toplanarak Yüce Allah'a dua ediyorlardı. 

— Ey Rabbimiz! Bizim günahlarımız büyüktür. Fakat Sen çok merhametlisini Sen bize yakışanı değil. Sana yakışanı yap. Bizleri affet! 

Yüce Allah, Ninova halkının bu içten dualannı k< 
başındaki felaketi kaldırdı. Şehir halkı yaptıkları hatayı anlamıştı. Hazre- j 
ti Yunus bir yalancı değil, Allah'ın Elçisiydi. Şimdi onu aramak için hı 
yere insanlar göndermişlerdi. Artık onun söylediği her şeye inanmaya ı 

Hazreti Yunus iyileştikten sonra tekrar Ninova’ya döndü 
kez insanlar çok farklıydı. O'nu sevgiyle karşılamışlarjd 
istediğini yapmaya karar vermişlerdi.Hazreti Yı 
halkının bu durumuna çok sevindi.Hazreti Yunus^ 
onlara Yüce Allah'ın emirlerini iletti. Onlar d< 
hepsini kabul ettiler ve uyguladılar. 

Ninova, artık bir 
şehri olmuştu. 





Tanımaz öfke, kini. 

Yalan nedir, hiç bilmem. 
Doğruyu söyler dilim. 
Kimseyle kavga etmem. 
Sevgi tutar ellerim. 



























































«En büyük organımız hangisidir?» şeklinde bir soruyla karşılaşsak, çoğumuz önce iç organlanmızı gözden geçiririz. Her yerimizi saran kılıf, yani derimiz belki de en son gelir aklımıza. Aslında derimiz, vücudumuzun her yanını 
kaplayan en büyük organımızdır. 

Bedenimize giydirilen bu harika elbise; bir yandan iç organlanmızı korurken. bir yandan da rengi ve kendine has dokusuyla en güzel şekilde görünmemizi sağlar. Birbirini tamamlayan üç tabakadan meydana gelmiş olan bu 
mükemmel örtünün, birçok önemli görevi vardır. 



ÇİFT YÖNLÜ BARİYER 

Diyebiliriz ki derimiz, vücudumuz için bir tür kalkandır. Tıpkı atmosferin 
Dünya'mızı çevreleyip koruması gibi derimiz de bedenimizi örter. Vücudumuzdaki suyun ve diğer bazı maddelerin dışanya çıkmasını, bizim 


nık zararları ve kurumayı engellemek, 
mikrop ve su girişine izin vermemek 
bu tabakanın görevleri arasındadır. 
Mikrop girişini engelleme işinde, yüzeyinde bulunan bazı maddeler de devrededir. 






ERKEN TEŞHİSTE YARDIMCI 






GÜNEŞİN ZARARLI IŞINLARINA ÖRTÜ 

Derimiz, Güneş'ten gelen ışınlora karşı bizi koruyan en iyi örtüdür. Güneş’in zorartı ışınlarına karşı 
hem örttüğü organlan hem de kendini korur. Savunma sistemlerine rağmen yine de hasar gören 
hücreler olursa, ya onları ortadan kaldıracak ya da 
o hücreleri tamir edebilecek yaratılıştadır. Güneş'in 
fazla ve zararlı ışınlarına karşı koruma sağlayan 
derimiz, yeterli miktarını kullanarak da üzerinde D 
vitamini üretimini gerçekleştirir. Bu yönüyle bizler 
için çok hayatî olan bir olaya aracılık etmiş olur. 
Çünkü D vitamini, vücudumuzun kalsiyum dengesinde, kemiklerimizin gelişiminde çok önemli paya 
sahiptir. D vitamini diğer vitaminler gibi gıdalarla 
doğrudan vücuda alınamaz. 


S 






Gizli-açık her şeyi gören, bilen ve hiçbiri şey kendisinden saklanamayan... 

Rabbimiz kainattaki her şeyi görür. Denizin dibindeki, yerin 
altındaki, evin içindeki her şeyi görür. O'ndan bir şey saklanması mümkün değildir. Gece ve gündüz O'nun görmesine engel 
değildir. 



Olmuş, olmakta olan ve gelecekte olacak her şeyi 
sn, kendisine kainatta hiçbir şey gizli kalmayan... 

Rabbimiz her şeyi bilir. O’nun bilmediği hiçbir bilgi yoktur. 
Çünkü kainattaki her şeyi O. sonsuz bilgisiyle yaratmıştır. Rabgeçmişte olan her şeyi bilir. Şu an dünyanın ve kâinatın 
irinde olanlardan haberdardır. Yüce Allah gelecekte olacaklardan da haberdardır. 




— Esas o ilacı kullanırsam perişan olurum. 


— Ama maalesef o ilacın son kullanma tarihi geldi, geçti. 

— Ah bel 

— Hani, bir ara aklıma son kullanma tarihini değiştirmek bile geldi ama ardından vazgeçtim. Sonra... 


— Sonrasında çok daha kötü bir şey oldu. 

— Yoksa hastaneye mi kaldırdılar! 

— Hayııır daha kötü... Bir arkadaşım gelip benden para istedi. Hem de fakir 
çocukların kaldığı bir kuruma vermek için... 





Zamanın da israfı olur mu? Hem zaman için para ödemediğimize göre zaman israfı olamaz diye düşünebilirsiniz. 


Aslında çok sandığımız şeyler tutumlu kullanılmazsa çabuk bitebilir. Zaman 
da böyledir. Şu an belki sekiz belki de dokuz yaşındayız. Geçen bunca yılın ne 
kadarını hatırlıyoruz? Belki çok azını. Bu sekiz yılda bize sadece öğrendiklerimiz 
kaldı. Konuşmasını, sayı saymasını, okumayı öğrendik. Bu öğrendiklerimizi ileriki hayatımızda da kullanacağız. 

Ya bütün zamanımızı hiçbir şey öğrenmeden geçirseydik. Bütün zamanımızı 
israf etmiş olacaktık. Bugünümüzü çok iyi değerlendirmeliyiz. Çok kitap okuyarak genel kültürümüzü artırmalıyız. Derslerimize düzenli çalışarak gelecekte 
istediğimiz meslekte çalışma fırsatını yakalayabiliriz. Değişik kurslara ve etkinliklere katılarak becerilerimizi artırabiliriz. Şimdi kazandıktanım bizi gelecekte 
daha mutlu ve başarılı yapacaktır 

Televizyonu belgesel izlemek, dünyada olanlarla ilgili haber almak ve yaşımıza uygun bazı programlan takip etmek için kullanabiliriz. Anne, baba ve öğretmenimizin bu konudaki tavsiyelerine uymalıyız. 

Bilgisayar, bilmediklerimizi araştırmak, ödevlerimizi yapmak için kullanabiliriz. Aynca becerimizi ve zekâmızı geliştirecek oyunlar da oynayabiliriz. Ama 
saatlerce bilgisayarda oynamak sağlığımız, gelişmemiz açısından zararlıdır. 

Zamanı güzel kullanmanın yollarından biri de çevremizdeki insanlara yardım 
etmektir. 

Yüce Allah zamanını iyi değerlendirenleri sever. 








İsraf, en çok duyduğumuz kelimelerden biridir. Annemizden, babamızdan ve öğretmenimizden sık sık duyarız bu kelimeyi. 

İsraf bir şeyden ihtiyacımız olandan fazlasını 
kullanmaktır. İhtiyacımız olmayanların kullanılması da israftır. 

Yüce Allah dünyadaki her canlıya 
yetecek kadar nimet yaratmıştır. Eğer 
biz insanlar bu kaynakları ihtiyacımız 
kadar kullanırsak hiçbir zaman yokluk çekmeyiz. 

Çöpe atılan ekmekleri düşünelim. Afrika'da milyonlarca insanın 
açlık çektiğini biliyoruz. Televizyon, gazete ve dergilerde yeteri 
kadar beslenememekten dolayı 
bir deri bir kemik kalmış çocukları 
mutlaka görmüşüzdür. Sadece bizim ülkemizde çöpe atılan ekmeklerin bir Afrika ülkesindeki bütün 
insanlara yetebileceğini biliyor 
muydunuz? 

Boşa akıtılan sulan hiç 


düşündünüz mü? 



Şehirlerde kullandığımız sular önce barajlarda toplanır. Daha sonra da evlerimize ulaştınlır. Önümüzdeki yıllarda daha az yağış olması bekleniyor. Eğer suyu 
ihtiyacımızdan fazla kullanırsak barajlardaki su bize yetmeyecek ve susuzluk 
çekeceğiz. Bunun için elimizi yıkarken suyu az açmalıyız. Dişlerimizi fırçalarken, 
ağzımızı çalkalarken ve fırçamızı yıkarken musluğu açık tutmamalıyız. 

Gereksiz yere yanan lambalara ne demeli? Ülkemizde elektrik genel olarak 
doğalgaz, baraj ve linyit kömüründen elde edilmektedir. Bu kaynaklardan hiç 
biri sınırsız değildir. Doğalgaz ve linyit kaynakları bir gün mutlaka tükenecektir. 
Barajlar için de yeteri kadar yağmurun yağması gerekmektedir. Gereksiz yere 


yanan lambalan söndürürsek hı 
ruflu kollanmış oluruz hem de ai 



bütçemize katkımız 


Kıyafetlerimizin eskimeden atılması, defterimitamamının kullanılmaması, ihtiyacımız olmadığı hâlde aldığımız eşyalar, tabakta 
kalan yemekler hepsi birer 


Güzel dinimiz, is- 


zı istemiştir. Sevgili Peygamberimiz 
hiçbir şeyi israf 
etmemiştir. 







İki resim arasındaki 7 farkı bulup işaretler misiniz? 
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1. Sevgili Peygamberimizin doğduğu şehir 

2. Öğrencilerin, sporculann, bazı mesleklerde çalışanların giydikleri, bağlı bulundukları okul, spor kulübü veya meslekleri belirten tek tip giysi 

3. Namaz çağrısı 

4. Yüce Allah’a kulluk için yapılanlar 

5. Dünyanın en kutsal yeri 

6: Para biriktirme aracı 

7. Duadan sonra söylenir. 

8. Verdikleri için Rabbimize teşekkür etme 

9. Bir işe başlanırken söylenir. 

10. Gizli açık her şeyi gören, biten anlamında Yüce Allah'ın ismi 






Kelime 


A C D E S 
C İ S T U 
Ö D B R L 
M Y A Ö T 
E O S A V 
R P İ T O 
T G R S B 
ATİSE 
S R K L U 
İSRAF 
R Ö T V K 
B R i T S 
SAĞLI 
E Z T H G 
K İ L M Ü 


A G L İ K G 
L Ö Z V O S 
S T O Ö L A 
T i R Y Z V 
U B G A N U 
T P A R E R 
U L N N C G 
M İ L V İ A 
L T A R M N 
U N R İ R O 
L L I N İ T 
U R M Z L M 
K T I P Ö H 
F D Z İ S A 
M N E M Z K 


BULUNACAK 

KELİMELER 

SAVURGAN 

İSRAF 

TUTUMLULUK 

CİMRİ 

CÖMERT 

ORGANLARIMIZ 

SAĞLIK 

BASİR 

SEMİ 


Yanda verilen kelimeler tablo içersine gizlenmiştir. Sağdan-sola ve 
yukarıdan-aşağı kontrol ederek bu kelimeleri bulabilir misiniz? 





Ayşe'ye kumbarasına giden yolu gösterir misiniz? 






























kumili ordulara sahip »İmik 
yatmaz. Boyla fehirlar, ancak 















yukarıdaki 


ni renkleri kendiniz seçerek boyayınız. 




Öğrenty' 


or u ‘ 
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Ey bizim Kerihi Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ve güzellik ver, ahirette 
de iyilik ve güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. 
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1. De ki: Sabahın Rabbine sığınırım; î ' ' - cr - J 

2. Yarattığı şeylerin şerrinden, 

3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 

4. Düğümlere üfleyip büyü yapan büyücü kadınların şerrinden. 

5. Ve hased ettiği zaman kasetçinin şerrinden. 





\ Değerlendi® 





















































BU BÖLÜMDE NELER VAR ? 



• iki Eli Olan Çocuk 
» Davranış Treni 
> Ne Haber! 

» Yıldızların Altında 
ı Enes Bin Malik 
ı Minik Bal Kutuları 
» Oduncu İle İhtiyar Adam 
ı Karikatür 
ı Nasrettin Hoca 
ı Oyun Zamanı 
ı Allah'ın Güzel isimleri 
ı Fark Bulmaca 
ı Çengel Bulmaca 
ı Kelime Avı 
ı Labirent Bulmaca 
ı Ertelemeyin 

ı Görgü ve Nezaket Kuralları 
(fffa Kayıp Eşyalar 
Boyama 

Dua ve Sûre Öğreniyorum 
Değerlendirme 

Geçen Sayının Bulmaca Çözümleri 




Gözlerimi koru! 
Onlar Senin yarattığın güzellikleri 
Görmek ister her zaman. 

Allah'ım, 
Sen kulaklanmı koru! 
Onlar annemin sesini duymak ister. 
Kuşların cıvıltısını dinlemek ister, her zaman. 

Allah'ım, 
Dilimi koru! 
O, hep seni teşbih etmek ister. 
Hem de verdiğin nimetlerin lezzetine bakmak. 

Allah’ım, 
Burnumu koru! 
Yarattığın binlerce çiçeğin, 
O almak ister Cennet'in kokusunu. 

Allah'ım, 
Derimi .koru! 
Cehennemin sıcağından. 



Yolculuk beklenenden daha uzun sürmüş; bunca yolu tek başına 
kat eden şoför uykusuzluktan yorgun düşmüştür. Taşıdığı haddinden 
fazla yükü teslim edeceği şehre yaklaştıkça, dinlenecek olmanın heyecanıyla daha da hızlanmış ve bu hızın doğal sonucu olarak kamyonun 
yüksekliğini hesaba katmadan önüne çıkan tünele dalıvermiştir. 

Lâkin kamyonun ön kısmı tünele girmiş, fakat yüklü kasa asfalt ile 
tünelin tavanı arasında sıkışıp kalmıştır. Çaresiz kaldığını anlayan şoför 
öte eder, beri eder ama kamyonu parmak boyu kadar bile yerinden 
kımıldatomaz. 

Tabiî bu sırada yol, çift yönlü trafiğe kapanmış, ulaşım çok ciddi bir 
engelle karşı karşıya kalmıştır. Oluşan araç konvoyunun sonu görülmemekte. ancak kilometrelerce uzadığı tahmin edilebilmektedir. Olay 
yerine gelen trafik polisleri, karşılaştıktan bu problem karşısında ne yapacaktan™ şaşırmışlardır. Ellerinden bir şey gelemeyeceğini anlayınca, 
ülkenin ileri gelen mühendislerine haber gönderip onlan çağırtırlar. Helikopterlerle alelacele olay yerine getirilen mühendisler, içinden çıkılmaz 
bir hâl almış bu olay karşısında bütün teknolojiyi kullanmışlar, başanlı 
olamayacaklarını anlayınca da tüneli yıkmaya karar vermişler. 

Tam bu fikir doğrultusunda harekete geçeceklerdir ki kalabalığın 
içinden dokuz-on yaşlarında sevecen bir çocuk belirir. “Ne 
var burada, ne oldu?" gibi sorularla polislere yaklaşır. 
Sinirden zaten barut gibi olmuş polisler çocuğu tersler 


S 








Davranış 




Bir defa çok eğlenceli. Ama daha çok hoşuma giden ne biliyor musunuz? Kartlorım 20 tane olunca beni de ödüllendirecek 
annem. Aramızda kalsın! Benim ödülüm belli. Annem bana çok 
istediğim şirin çantadan alacak. Tabi içi dolu olacak. “Kızlar her 
zaman çok düzenli ve bakımlı olmalı." der annem. Şu annem de 
çok hoş insan. 

Neyse. Bugün kardeşim, annem hiç hatırlatmadan oyuncaklannı topladı ve gülen yüzü kazandı. Öyle mutluydu ki. Gülen yüzünü 
kumbarasının içine sakladı... Kaybolmasın diye... Ben de okuldan 
gelir gelmez elimi ayağımı yıkayıp ödevimin başına geçtim. Ödevi¬ 
mi bitirip çantamı topladım. Çizgi film izledim. Yatmadan önoe de 
kitabımı okudum. Sarı kartı aldım. Dişlerimi fırçaladığım ve kardeşimle iyi geçindiğim için de kırmızı kartımı aldım. Trenimi boyadım. 

Sahi biz Türkan’la niye her akşam kavga ediyormuşuz ki. Laf 
aramızda annemin yapmamızı istediği şeyler aslında hiç 
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— Oh ya! 

Benim babamın 
Kocaman elleri var. 
Senin babanı döver! 

Benim babamın da 
Kocaman yüreği var. 
Herkesi sever... 





















Yıldız*^ 


Mustafa Oğuz 
Bir gece yıldızların altında, oturuyorduk balkonda. 

Gecenin bir yansı olmuştu. 

Uykuya dalmıştı herkes. 

Şehir uyuyordu, kuşlar uyuyordu. 

Ay ve yıldızlar uyumuyordu. 

Annem, bir zamanlar Arap yarımadasında insanlann cahilce 
yaptığı işleri anlatıyordu. 

Ağlayarak anlatıyordu annem. O, zaten her zaman içli ve 


Bir şeyler anlatırken ağlarsa, gözyaşları dizlerinde oturan 
ben sevgili kızının yanaklanna düşer. Annemin gözyaşlan 
öyle yumuşak ve sıcak ki... Tıpkı kalbi ve elleri gibi. Yanağıma damlalar düştükçe daha sıkı sanlınm anneme, 
insanlar, peygamberler olmasa doğru yolu bulmakta zorlanacakları için Allah, insanlara peygamber gönderiyor, emir 
ve yasaklarını onlar vasıtasıyla bildiriyormuş. 
insanlann iyice bozulduğu bu yere Allah, Peygamber 
Efendimiz'i göndermiş. 

Peygamber Efendimiz, bütün âlemlere rahmet olarak gelmiş. 
Peygamber olmadan önce de kimse O’nun yanlış bir davranışını görmemiş. Kimseye yalan söylememiş, kimseyi aldatmamış. Mekke'deki herkes O'nu sever ve O'na güvenirmiş. 










Onun için Muhammed-ül Emin derlermiş. Yani "Güvenilir 
Muhammed.” 

Peygamber Efendimiz geldikten sonra Arap yarımadasındaki o cahilce hareketi yapan insanlardan Müslüman ot 
lar karıncayı dahi incitmeyecek hâle gelmiş. 

İnsanlar, bu kadar büyük değişimler yaşayabiliyormuş hayatında Allah'ın emir ve yasaklannı dinlerse. 

Sevgili Peygamberim, 
insanları cahillikten kurtardığın için, 

Karıncalan bile ezilmekten, öldürülmekten kurtardığın için, 
Bize Allah'ın emirlerini getirdiğin için. 

Dünyamıza rahmet olarak geldiğin için, 

Insanlann en güzeli ve hayırlısı olup bunun nasıl olacağını 
gösterdiğin için. 

Ve sayamadığım nice güzellikler için seni çok, ama çook 
seviyorum. 

Ve seni de sevgili anneciğim, 

Bu gece yıldızların altında ve başka gecelerde Peygamber 
Efendimiz'i anlattığın için çok seviyorum, ama sakın, ama 
sakın kıskanma! Önce Allah'ı, sonra Peygamber Efendimiz'i 
daha sonra da sizi seviyorum. 

Sen ağlayarak gözlerinden inci saçtığın zaman kaybolmuyor ve unutulmuyor anlattığın hiçbir şey sevgili anneciğim. 
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Enes Bin Malik 




Sevgili Peygamberimiz Medine'ye hicret ettikten sonra Medineliler kendisine hizmet etmek için yanşıyorlardı. Peygamber Efendimiz'in rahatsız olmasına rağmen 
herkes O'na bir şeyler vermeye çalışıyordu. Enes bin 
Malik'in annesinin ise verebilecek hiçbir şeyi yoktu. Bir 
gün sevgili oğlu Enes’i alarak Peygamberimiz'in yanına 
geldi ve şöyle dedi: 

— Ey Allah'ın Elçisi, ben fakir bir kimseyim. Size 
yardım edecek hiçbir şeyimiz yok. Bu oğlum Enes'tir. 
Onu işlerinizde yardım etmesi için size bırakıyorum. 
Onu kabul ederseniz sevinirim. Sevgili Peygamberimiz 
Hazreti Enes’in annesini kırmadı ve onu kabul etti. 

Enes bin Malik on yaşından yirmi yaşına kadar Peygamber Efendimiz'in hizmetinde bulunmuş, işlerinde 
ona yardım etmişti. Bu süre içerisinde bir defa olsun 
küçük Enes'e kötü söz söylememiş, onu hiç üzmemişti. 
Yaptığı bir hatadan dolayı "niçin böyle yaptın", ya da 
ihmal edip yapmadığı bir şeyden dolayı "Niye yapmadın?' diye ona kızmamıştı. Onu hiç azaltamamıştı. Küçük Enes'e karşı hep güler yüzlü olmuştu. 



Biricik Peygamberimiz bir gün küçük yaramaz Enes'i çarşıdan bir şey almaya gönderdi. Enes de yola koyuldu ama sokakta oyun oynayan çocukları görünce oyuna daldı. Bir süre sonra 
çarşıya gitmesi gerektiğini hatırladı. Hatırladı hatırlamasına ama 
ne alacağını unutmuştu. Peygamber Efendimiz'in çok kızacağını 
düşünerek korku içinde eve yöneldi. Hem de çok mahcuptu. Bir 
değil beş değil, her zaman böyle hatalar yapıyordu. 

Efendimiz onu bu halde görünce teselli etti: 

— Ne yapsın Enes, onun elinden bir şey gelmez ki. Ona yapacağı işi Allah unutturuyor. 

Yine Enes’in yaramazlık günlerinden birinde Sevgili Peygamberimiz onu bir yere göndermek istedi. Enes de “Vallahi de 
gitmeyeceğim." diyerek inat etti. Sonra da pişman olarak yola 
koyuldu. Ama yine olan oldu. Enes çocuktan görünce yine kendinden geçti ve her şeyi unuttu. Tam oyuna dalmıştı ki mübarek 
bir el onu ensesinden yakaladı. Arkasına dönüp baktığında ne 

Sevgili Peygamberimiz gülümseyerek, 

— Enesciğim, gönderdiğim yere gittin mi, diye soruyor. 

Enescik bu durum karşısında hemen kendini toparladı. 

— Evet, efendim, şimdi oraya gidiyordum, dedi. Koşarak 
gönderildiği yere gitti. 



Bugün yine arkadaşlarla çiçek çiçek dolaştık. Öyle birkaç tane değil, 
binlerce çiçek gördük. Bu kadar çok çiçeğin yanına gidip ne mi yapıyoruz? 
Onların özlerini toplayıp evimize götürüyoruz. 

Evimiz bir kovan, bizler ise işçi anlanz. Ben şu an kovandayım. Birazdan bol çiçekli yerler aramak için tekrar çıkacağım. Çünkü şu sıralar çiçek 
özü toplayıp, balo çevirmekle görevliyim. “Şu sıralar" dedim, çünkü bizler 
ömrümüz boyunca hep aynı işi yapmıyoruz. 

Rabbimiz hayatımız boyunca yapacağımız her şeyi baştan programlamış. Çok düzenli ve disiplinli bir hayatımız var. Kovanımızda binlerce arkadaş hep birlikte yaşıyoruz. Bu kadar kalabalık olmamıza rağmen kovanımızda hiçbir karışıklık çıkmıyor. Her birimiz ne zaman ne yapacağımızı 
biliyoruz. Sırası geldikçe de görevlerimizi yerine getiriyoruz. 

Meselâ benim gibi işçi anların ilk görevi temizlik. Biz işçiler dünyaya 
geldikten sonra üç gün boyunca kovanımızı temizliyoruz. Üçüncü günden 
sonra başımızın şekli değişmeye başlıyor. Başımızdan besin özelliği gösteren bazı maddeler salgılanıyor. Bunun üzerine temizlik görevimiz bitiyor. 
Yeni işimiz, bizden daha küçük yavrulara bakıp beslemek oluyor. 

Onuncu günden sonra karnımızdan bal mumu üretmeye başlıyoruz. Böylece görevimiz yine değişiyor ve petek yapımına geçiyoruz. 
Petekler, yaptığımız balı doldurduğumuz yerler. Onları bal mumundon ve altıgen şeklinde yapıyoruz. 

Bir süre sonra Allah'ımız kamımızdaki bal mumu üretimini 
durduruyor. Sonra onun yerine zehir üretmeye başlıyoruz. 










Bir MasaU*^ 

Oduncu ile İhtiyar Adam 



Oduncunun biri ırmak boyunda odun keserken baltasını düşürmüş. 
Ne yapsın? Oturmuş, başlamış ağlamaya. O sırada oradan geçen ihtiyar bir adam oduncunun hâline acımış. Irmağa dalmış, bir altın balta 
çıkarmış. “Bu mu senin baltan?» diye sormuş. Oduncu “Bu değil." demiş. İhtiyar adam yine dalmış, bir gümüş balta çıkarmış. Oduncu "Bu 
da değil." deyince ihtiyar adam sudan asıl baltayı çıkarmış. 

ihtiyar adam oduncuya doğru söylediği için mükafat olarak altın 
balta ile gümüş baltayı da vermiş. 

Oduncu evine dönünce başından geçenleri komşusuna anlatmış. 
Komşusu onu kıskanmış. Ertesi gün ırmak boyuna gitmiş. Baltasını 
suya atmış. Sonra başlamış ağlamaya. İhtiyar adam he- 



KARİKATÜR. 
















































Kulaktan Kulağa 

"Sağır duymaz yakıştırır." diye bir ata- 
Bu oyun da böyle bir oyundur. Duymaya- 
bir oyun. Kulaktan kulağa oyunu grup 
oynayabileceğimiz bir oyun. Hatta ne kadar 
olursak o kadar eğlenceli olur. 

Oyuncular hilal biçiminde dizilir, ilk oyuncu ikinci 
oyuncunun kulağına diğer oyuncuların duyamayacağı 
bir kelime fısıldar. O da bunu yanındakine fısıldar. Son 
oyuncu duyduğu kelimeyi yüksek sesle söyler. Tabii 
çoğunlukla ilk kelimeden farklı bir kelime ortaya çıkar. 
Ortaya faklı bir kelime çıkmışsa hangi oyuncunun iyi 
duymadığı belirlenir. Ve o oyuncuya ceza olarak gru¬ 


bun sonuna geçer. 

Oyunu daha zor ve eğlenceli hâle getirmek için bir 
cümle de kullanılabilir. 






Allah'ın Güze! 

* İsimleri 


Her şeye gücü yeten 


Yüce Allah'ın her şeye gücü yeter. Hiçbir şeyi yapmak O'na zor gelmez. O yoktan var edebilir. Ölüleri diriltebilir. Aklımıza gelen ve gelmeyen 
her şeyi kolaylıkla yapabilir. 


Günahkârlara ve asilere ceza vermede acele etmeyen ve sabır isteyenlere sabır veren. 

Rabbimiz musibetlere karşı sabır isteyen insanlara sabır verir. Rabbimiz kendisine asi gelen insanlan cezalandırmada acele etmez. Oysa 
onları hemen cezalandırmaya gücü yeter. 


Yüce Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Fakat her şey O'na muhtaçtır. 
Bizim ihtiyaçlarımızı karşılamak için O’na muhtacız. Bütün varlıklar, insanlar, hayvanlar, bitkiler canlı ve cansız her şey O'na muhtaçtır. 


SAMED 


Her şey kendisine muhtaç olan takat kendisi hiçbir şeye 
muhtaç olmayan. Kendisinde hiçbir kusur ve noksanlık 
bulunmayan. 


SABÛR 
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i “Her şey kendisini muhtaç otan fakat kendisi hiçbir şeye muhtaç ot 
yan." anlamında Allah'ın güzel ismi 
2. Bilgi kaynağı 


“.ibadettir." hadisinde noktalı yere gelmesi gereken kelime. Uğraşmak, iş yapmak 
Tersi namaz çağnsı 
Savurganlık yapmayan kişi 






Bu bölümde geçen 
bazı kelimeler aşağıdaki 
tabloda gizlenmiştir. 


FGCUMR İ YETĞ 
T) I A R I NPSŞEA 

NÖĞRETBALMİ 
EÖJUİEABTİL 
SVCÇZSBUMZE 
B I AODÜNRELP 

İORGANKERİM 
NİKEANİTHKL 
MRAÇZEL İ DER 
AVDÖUTAĞMTJ 
LPTASARRUFÇ 
İ YTHFEAGR I N 
kJ T İ Ş B İ R L İ Ğ İ 
Bu kelimeleri yukarıdaki taplodan bulup örnekteki gibi işaretleyiniz. 

BULUNACAK KELİMELER 
ENES BİN MALİK LİDER 

ARI TASARRUF 

ORGAN İŞBİRLİĞİ 

SABÛR SÜNNET 

BAL AİLE 
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Peygomberimiz'in yaptığı ve tavsiye ettiği davranışlara "sünnet" denir. Bu davranışlardan biri de akraba ziyaretidir. 



Ayşenur'a babaannesine giden yolu gösterir misiniz? 

28 










































































































Tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yemek almalıyız. Tabağımıza aldığımız 
yemekleri bitirmeliyiz. Tabakta bırakılan 
yemek israftır, israf da Yüce Allah’ın sevmediği davranışlardandır. 







Hem kaybolanların, hem de yeni gelenlerin ne olduğunu bulunuz? 





















Sevgili Peygamberimizin birbirinden güzel 
sözlerine "Hadis" veya “Hadis-i Şerif” denir. 



i yazıyı renkleri kendiniz seçerek boyayınız. 
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Allah'ım! Hazreti İbrahim'e ve Hazreti İbrahim'in ailesine salât ettiğin gibi, Efendimiz 
Hazreti Mutıammed'e ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in ailesine de salât et. Şüphesiz ki Sen, her bakımdan hamde lâyık ve fâni yüce olansın. 


ASR SÛRESİ 

İü' (ŞİO 

Bismillâhirrahmânirrahîm. • f 'Mj 'P ^ 

1 - Yemin ederim zamona: / •* « „ , „ ' , ° o, 

2 - insanlar hüsranda. ^ 

3 - Ancak şunlar müstesna: 

iman edip makbul ve güzel işler yapanlar. Bir de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye 
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^ Değerlendi ** 11 ' 6 



çocuktan görünce oyuna daldı. Bir süı 


C. Güler yüzle korşılomış ve i 


2. Çocuk, annesini niçin çok seviyor? 

A. Kendisine güzel bir hediye aldığı için. 

B. Annesini çok özlediği için. 

C. Peygamber Efendimizi önlettiği için. 


le uğraşan hangi arılardır? 

A. Kraliçe an B. Yorgun an C. İşçi on 


3. Çocuk, sırasıyla kimleri çok seviyor? 

A. Önce Allah'ı. Peygamber Efendimizi, son- 

B. Önce Peygamber Efendimizi. Allah'ı, son- 



8. İşçi arıların kovan da en son yaptıktan İş 
nedir? 

A. Kovanın güvenliğini sağlamak 

C. Çiçek özü toplayıp, bal yapmak 


9 İhtiyar adam, oduncuya; altın ve gümüş baltayı onun olmodığı halde neden vermiş? 

A. Çok ağladığı için. 

B. Evine odunsuz dönmemesi için. 

C. Doğru söylediği için. 


10. ’Herşey kendisine muhtaç olan, fakat kendisi 
hiçbir şeye muhtaç olmayan. Kendisinde hiçbir 
noksanlık ve kusur bulunmayan.’ anlamlarına 
gelen Allah'ın güzel ismi aşağıdakilerden 
hangisidir 9 

A. Samed B. Sobûr C. Kadir 
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LABİRENT BULMACA 


FARK BULMACA 
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DEĞERLENDİRME 2 
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